Nieuwsbrief 4 Stichting Lumen Mundi

De Lumen Mundi avonturen van de
eerste 3 schoolmaanden

Leuk dat je onze nieuwsbrief leest! Ook in Siniensi is het schooljaar weer
begonnen, sterker nog, we zijn alweer 3 maanden onderweg! Wegens wat
uitdagingen rondom nieuwsbrief en website, zijn we erg laat deze keer. Dus
extra veel verhalen, zodat u weer helemaal op de hoogte bent!



In memoriam Chief Afulang, Chief van Siniensi

04-09-1959 / 08-10-2025

In 2006 maakte ik kennis met Chief Afulang van Siniensi. Hij was mijn
collega bij Ghana Education Service, waar hij werkte voor de 'Special Needs
Children'. Alhoewel dat toen niet mijn afdeling was, werden we al snel goede
vrienden. Chief was altijd een ware vriend. Hij heeft mij veel geleerd over de
cultuur, de regels binnen scholen en vooral ook om van het leven te
genieten! Hij nodigde mij uit om na mijn vrijwilligerstijd terug te komen naar
Ghana, meer specifiek, naar Siniensi,om daar een school op te zetten voor
Special Needs Children. Ik heb daar met plezier gehoor aan gegeven zoals
jullie weten.

Chief was een Chief met zijn hart op de goede plaats. Hij zorgde voor 'zijn'
Siniensi. Hij heeft 0.a. de kliniek gemoderniseerd, bezocht scholen zeer



regelmatig en heeft gezorgd dat er een gebouw kwam voor de sub-chiefs om
te overleggen.

Hij stond altijd voor de Lumen Mundi Foundation klaar! In goede en in minder
goede tijden! Hij heeft voor de grond gezorgd waar nu onze school en
workshop staan. We konden altijd bij hem aankloppen. Hij was de voorzitter
van het bestuur. Al onze kinderen kenden hem; altijd groette hij ze €én voor
één, met een lach en een ferme handdruk of knuffel.

Wij danken hem voor al zijn goede zorgen!

Wat zullen we hem missen!

We wensen zijn vrouw en kinderen, en alle mensen van Siniensi heel veel
sterkte!

Regenseizoen pech

De eerste schooldag van het nieuwe schooljaar, begon met horten en stoten!
Het regenseizoen komt langzaamaan op zijn hoogtepunt, wat betekent dat de
wegen heel slecht beginnen te worden.

Lees hier verder

Voorbereiding Kerstmis

Het is alweer bijna Kerst! Ongelooflijk hoe snel dit haar is verlopen. Dus de
voorbereidingen voor Kerst zijn weer begonnen; een nieuw lied en andere
rollen. Op de foto's is Faith engel Gabriél. Zij probeerde langzaam en
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eerbiedig te lopen, maar dat was erg moeilijk voor haar (Ze deed het
overigens heel goed tijdens de uitvoering!)

Nu is David de engel Gabriél. Hij loopt zo langzaam en eerbiedig, dat ons
kerstspel beduidend langer gaat duren!

Tijdens de repetities hebben we al veel kunnen lachen met elkaar: Maria
(Faith speelt haar dit jaar.) moet haar buik ondersteunen als ze samen met
Jozef op zoek zijn naar een plek om te slapen. Daarvoor had Mary een
voetbal omgebonden bij wijze van zwangere buik. Ze vergat die vast te
houden, dus Mary deed voor hoe ze de buik moest ondersteunen. Faith deed
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haar na: De bal zat ter hoogte van haar middenrif en ze ondersteunde de
'buik’ ter hoogte van haar bovenbenen!

Ik hoop dat er ook dit jaar weer een video gemaakt wordt. Deze vinden jullie
dan in de volgende nieuwsbrief.

AWA (OUR) day

In Ghana feesten de kinderen aan het einde
van het academisch jaar. Ze brengen extra
lekker eten, snoep, limonade mee. De dag
gaat voorbij met eten. Het is zelfs bewezen
(voor zover ik weet, zeker in Sandema) dat
kinderen daarna naar het ziekenhuis worden
gebracht. Sommige snoepjes zijn over de
houdbaarheidsdatum, maar de kooplieden
verkopen ze nog steeds en de kinderen
worden ziek. Niet in ons geval! Daar ben ik
blij mee.

Lees hier verder

Wilt u meer lezen over de ontwikkelingen op
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de school, de workshop en in het atelier?
Lees dan hier onze blogs!

Plannen voor de toekomst

Het plan was om dit haar de keuken te bouwen. We zijn er mee gestart, maar
niet verder gekomen dan de fundering. Helaas hebben we de financiering niet
helemaal rnd gekregen.we hebben wél al voldoende toezeggingen, dus de
keuken komt er in ieder geval!

De gravel blokken waren al gemaakt voor de keuken. We hebben ze goed
afgedekt want het regenseizoen was in aantocht. Helaas zijn er toch veel
weer losse gravel geworden. Wat nog goed was hebben we gebruikt voor ons
eerste beestenverblijf: de kippen.

Voor de keuken, en ook nog wat voor het beestenverblijf, zijn er weer nieuwe
gavel blokken gemaakt. Als dit klaar is, dan plaatsen we de laatste 2 palen,
zodat de tuin afgescheiden is van de kippen. Dan kunnen we aan de slag met
het zaad dat Sven (vriend en vrijwilliger) voor ons gekocht en gekregen heeft.
Heerlijk: boontjes, courgetttes en bloemkool. Allemaal dingen die we hier niet
kunnen krijgen. ben benieuwd of onze staf en kinderen het lekker gaan
vinden!
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En, hopelijk, wordt 2026 het jaar
van de tweede klas!

We willen heel graag de tweede klas openen. Hiervoor hebben we niet alleen
jullie hulp nodig, maar ook de hulp van Ghanan Education Service. Zij zouden
ons twee leerkrachten kunnen geven. Daarnaast moet er meer meubilair
komen, maar dat kunnen we zelf maken in de Workshop. Kasten hebben we
nog voldoende, evenals leerlingen (18 op de wachtlijst: een aantal voor de
school en een aantal voor de Workshop.) Maar uiteraard gaan dan ook de
maaltijden duurder worden, en het vervoer is dan ook iets wat we aan moeten
pakken. Father Isaac, die nu voorzitter ad interim is, gaat een aanvraag
indienen bij GetFund (Ghana Education Trust fund) Een organistie die o.a.
ook geld geeft voor vervoer naar scholen. Dat zou helemaal geweldig zijn,
want dat wordt de eerste keer dat we 'Ghanees' geld krijgen! Dat wordt iets
om te vieren!

Doneren met belastingvoordeel

Wist u dat u ook kunt doneren met belastingvoordeel?
Omdat Stichting Lumen Mundi een ANBI stichting is, zijn structurele donaties
aftrekbaar bij de belastingdienst. Als je de komende vijf jaar elk jaar een vast



bedrag aan ons schenkt, is dit aftrekbaar. Dit leg je vast in een periodieke
schenkingsovereenkomst. Het bedrag is aftrekbaar van je verzamelinkomen,
dus de belastingdienst betaalt tot 37% van jouw schenking. Een mooie kans
om een grotere donatie te doen, zonder dat het u meer kost! Wilt u hier meer
over weten? Klik dan op onderstaande knop, of neem dan contact op met
karin@lumenmundi.nl

Lees hier meer over doneren met belastingvoordeel

Help jij mee?

De Lumen Mundi school in Ghana heeft uw hulp hard nodig. Vindt u het leuk
om ons te helpen? Organiseer dan een actie voor Lumen Mundi! Er zijn
verschillende gelegenheden waarvoor u een actie kunt starten. Denk aan een
verjaardag, sportieve uitdaging, trouwdag, pensionering of evenement. We
denken graag met je mee en kunnen mooie foto's of presentaties aanleveren
om uw actie meer kleur te geven.

Aankomende evenemenenten

Komend najaar zijn we op meerdere evenementen te vinden
met onze kraam. Wil je langskomen of vind je het leuk om
een keer te helpen? Neem dan even contact met ons op via
contact@lumenmundi.nl

« Donderdag 11 december:
Kerstmarkt St Jozefoord, Nuland

« Zaterdag 13 en zondag 14 december:
stand op de Kerstfair in het Oude Stadhuis in
Culemborg

« Woensdag 28 januari 2026::Pub-quiz. in O.G.tent in
Duiven. Inloop om 19.30u. Start om 20.00u.
Aanmelden: b.carpaij@candea.nl
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